
Gespreksgroep 

 
Nadenken over wat zin kan geven aan je leven, dat is wat de gespreksgroep doet. De groep 

is een voortzetting van de groep “Zinvol leven” die vorig jaar in Westervoort is opgestart. Aan 

de hand van filosofische, theologische maar ook maatschappelijke en actuele onderwerpen 

wordt er van gedachten gewisseld. Naar de groep komen mensen met verschillende 

achtergronden waardoor er een levendig gesprek ontstaat. Iedereen is van harte welkom om 

aan te schuiven! 

 

Werkwijze van de gespreksgroep: 

Van tevoren worden de te lezen teksten toegestuurd. Op de avond zelf gaan we hierover 

met elkaar in gesprek. 

De groep komt ongeveer één keer in de zes weken bij elkaar en wordt geleid door 

Margreet de Bree. Op donderdag 29 augustus zal de eerste keer zijn in het nieuwe 

seizoen, om 20:00 uur in het Paalmanhuis, Dorpstraat 63, Westervoort. Daarna zullen 

we met elkaar afspraken maken voor volgende bijeenkomsten.  

Als je interesse hebt om hieraan mee te doen, dan kun je je aanmelden bij Margreet de 

Bree, tel. 06 10 25 53 51 of email: predikant@pgwestervoort.nl 

 

Lezing en vredesgebed in het kader van de vredesweek 
Plaats en tijd: protestantse kerk Didam, Torenlaan 10, Didam, 18 september om 19:30 

uur 

Info: Rosemarie van der Hucht, email: dominee@pkn-didam.nl 

 

 
 

 

Choral Evensong 
Via gezamenlijke projecten van de diaconie en kerkrentmeesters kwamen we, als muziek 

liefhebbers, op een nieuw op te zetten gezamenlijk muziekproject. Naar aanleiding van 

een artikel in “ Heilig spel” januari 2024 (magazine voor rituelen, liturgie en spiritualiteit, 

voorheen Leatare) kwamen we op het idee van Choral Evensongs. Ontwikkeld in de 

16e eeuw in Engeland na de reformatie door Thomas Cranmer. Ongeveer 35 jaar geleden 

is het in Nederland geïntroduceerd. Voor uitgebreide informatie zie: www.theologie.nl/de-

choral-evensong 
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Het is een nieuw initiatief voor alle gemeenten in de Liemers zodat eigen speciale 

diensten niet hoeven te worden gedeeld/opgegeven. 

Het streven is om 4 keer per jaar een Choral Evensong te organiseren. Na de  Choral 

Evensong willen we een simpele maaltijd van soep en brood met elkaar houden, onder 

het motto: Eten met elkaar verbindt! 

 

Dit alles roulerend over de verschillende kerken. We  willen dit samen doen met zangers 

en mensen die een organisatorische taak op zich willen nemen van alle zes de 

kerkgemeenschappen van de Liemers. 

 

Vindt u het leuk om te organiseren, te zingen of de maaltijd voor te bereiden, dan horen 

we dat graag! U kunt zich opgeven bij Trudi Boelee en Ria Klein Ikkink 

  

Tijd en plaats van de eerste Choral Evensong: 29 september om 17:00 uur in de 

protestantse kerk van Lathum Giesbeek, Kerkstraat 8, Lathum. Maaltijd na afloop: ong. 

17:45 uur 

Repetities: vrijdagavond 13, 20 en 27 september, om 19.30 - 21.30 uur met 15 

minuten pauze. 

  

Met hartelijke groet, 

Trudi Boelee, scriba Didam, email: scriba@pkn-didam.nl 

Ria Klein Ikkink, scriba Lathum/Giesbeek, email: scriba@kerklathum.nl 

 

 

 

Hemels Groen, een nieuw licht op duurzaamheid volgens de Bijbel 

 

Aan welke kant staat de Bijbel in het debat over duurzaamheid en ecologische 

bewustzijn? Van Genesis tot Openbaring verzet de Bijbel zich tegen imperialisme, 

machtsvertoon en uitbuiting, en stelt er iets anders voor in plaats: visioenen van 

heelheid in een gebroken wereld. In de christelijke traditie raakte het ondergesneeuwd 

maar duurzaamheid blijkt zo een wezenlijk Bijbels thema. Een groene lezing van de 

Bijbel biedt hoop en inspiratie bij de grote vragen van vandaag. 
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In drie avonden willen we aan de hand van het boek ‘Hemels Groen’ van Matthijs de Jong 

en Cor Hoogerwerf (ISBN 978-90-8912-280-3) een nieuw licht op duurzaamheid 

bespreken. 

Data: maandag 30 september: Genesis, maandag 14 oktober: Psalmen en maandag 28 

oktober: als Hemel en Aarde vergaan 

Plaats en tijd: Samen op Weg kapel, Rijksweg 56b, Duiven, om 20:00 uur 

Info: Paul Vlaardingerbroek, email: p.vlaardingerbroek@pkn-duiven.nl 

 

Bijbelgespreksavond over Job 

Op maandag 14 oktober is er een Bijbelgespreksavond over het Bijbelboek ‘Job’. We 

nemen 1,5 uur en zo nodig nog een avond na de herfstvakantie (4 nov.) om dit geweldig 

boeiende Oud Testamentische Bijbelboek onder de loep te nemen.  

Vanouds wordt hét onderwerp van ‘Job’ omschreven als ‘twijfel door lijden’: dit kan 

twijfel aan Gods bestaan zijn, twijfel aan alles waaraan je voorrang, prioriteit in je leven 

geeft, twijfel aan je partner en vrienden (schifting soms zelfs); kortom, twijfel aan je 

hele fundament, je zelf en je opgebouwde levenshuis. 

Hoe Job omgaat met z’n lijden, zichzelf, zijn vrouw en vrienden, met God is een boeiende 

zoektocht. Dit boek hoort bij de wijsheidsliteratuur in het OT.  

Voorbereiding: zo mogelijk ‘Job’ lezen. Minimaal Job 1-4:7, 19, 32, 38-42 

 

Als dit welkom is, zullen we in het voorjaar aan ‘Genesis’ aandacht besteden. 

 

Plaats en tijd: Ons Huis (naast de Ontmoetingskerk), Dr. Honigstraat 3, Zevenaar, 14 

oktober om 19:30 uur 

Info/opgave: Jolande van Baardewijk, email: dominee@pkn-duiven.nl 

 

 
  

 

 
Zangavond: Zingen met Henk Jongerius 

 
Begin november staat van oudsher in het teken van gedenken en gedachtenisvieringen 

enerzijds en oogsten en oogstvieringen anderzijds. Een goede aanleiding om op 6 

november een zangavond te organiseren rond de liederen van Henk Jongerius († 23 april 

2024). Later in het voorjaar van 2025 komt er nog een tweede zangavond rond de 

liederen van Huub Oosterhuis († 9 april 2023). Beiden hebben naam gemaakt als 

mailto:p.vlaardingerbroek@pkn-duiven.nl
mailto:dominee@pkn-duiven.nl


liturgische vernieuwers allereerst in Katholieke kring, maar daarna zeker ook in 

Protestantse kring. Velen worden door hun liederen aangesproken.  

De zangavond op 6 november staat vooral in het teken van zingen van liederen van Henk 

Jongerius: samen bekende liederen zingen en minder bekende liederen aanleren onder 

begeleiding van Trudi Boelee en een projectkoor. Daarnaast zal Gert Jansen, predikant 

uit Lathum-Giesbeek, met ons stil staan bij de inhoud van de liederen en de spirituele 

nalatenschap van Henk Jongerius. Naast inspiratie en bezinning is er natuurlijk ook 

gelegenheid voor onderlinge ontmoeting.  

 

 
 

Plaats en tijd: in de protestantse kerk te Lathum, Kerkstraat 8, op 6 november om 

20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat koffie en thee klaar in de Wheme (gebouw naast  de 

kerk). 

Info: Gert Jansen, email: ghjansen169@gmail.com 

 

Tent of Nations in Bethlehem. Over de andere kant van de Muur: 

lezing door ds. Bram Grandia 

Wat weet u van Palestijnen? Wat voor beeld(en) heeft u van Palestijnen? In alle jaren dat 

ik theologie studeerde heb ik me daar nauwelijks in verdiept. Vlak voordat ik predikant 

werd in Westervoort, bezochten mijn vrouw en ik voor de eerste keer Israël. Daar 

ontmoetten we in een eethuisje in de oude stad een Palestijnse man. Die ontmoeting 

veroorzaakte een eerste schok. Die schok gaat door tot op vandaag. Na mijn emeritaat in 

2013 ben ik me intensiever met de Palestijnse kant van de medaille, de andere kant van 

de muur gaan bezighouden. Ik ontmoette in 2013 de christen-Palestijnse familie Nassar. 

Samen met anderen heb ik een Stichting Vrienden van de Tent of Nations opgericht. Dat 

alles heeft mijn blik verruimd en verrijkt. Daarover gaat het op 2 oktober, in een week 

waarin we terug kijken op die vreselijke 7 oktober 2023, op het enorme leed aan 

Israëlische zijde en de tot op vandaag doorgaande bloedige reactie van Israël tegen 

Hamas en tegen het verzet op de West Bank. Hoe kijken daar vanuit de kerken naar? We 

doen dat vier dagen vóór de Israëlzondag. 
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Motto van het project Tent of Nations: “We weigeren vijanden te zijn.” 

 

Plaats en tijd: protestantse kerk van Westervoort, Dorpstraat 61, Westervoort op 2 

oktober om 20:00 uur 

Info: Margreet de Bree, email: predikant@pgwestervoort.nl 

 

 

SPIRITUELE FILM: DAS SCHWEIGENDE KLASSENZIMMER 

 

 
 

Bekroonde film uit 2018, gebaseerd op een waargebeurd verhaal. De DDR, 1956. De 

avontuurlijke Theo en Kurt zijn naar West-Berlijn geweest en hebben daar op het 

journaal gezien dat in Boedapest een volksopstand bloedig is neergeslagen. Terug in 

Oost-Duitsland komen ze samen met hun medeleerlingen Lena, Paul en Erik op het 

idee om tijdens de les een minuut stilte te houden om zo hun solidariteit met de 

slachtoffers te tonen. Na de actie beschuldigt de Stasi de leerlingen van een 

contrarevolutie en gebruikt daarbij elk middel om een wig te drijven tussen de 

klasgenoten in de hoop zo de identiteit van aanstichter te ontdekken. 

Plaats en tijd: Ontmoetingskerk, Marktstraat 24 te Zevenaar, op 27 november om 

19.30 tot ca. 22.00 uur 

Info: Henk Trapman, email: hero.marylon@planet.nl  

 

 

Lezing over het Weihnachtsoratorium, door Wouter Schmidt 
Plaats en tijd: protestantse kerk Didam, Torenlaan 10, Didam, 18 december om 20:00 uur 

Info: Rosemarie van der Hucht, email: dominee@pkn-didam.nl 
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PELGRIMSWANDELINGEN 

 

 
 

Er worden in de tweede helft van 2024 weer 3 pelgrimswandelingen georganiseerd in de 

omgeving van het mooie Liemerse landschap. Zo’n wandeling heeft een vaste structuur: 

we starten op een nader aan te kondigen locatie met een (korte) stille wandeling, later 

wordt de wandeling onderbroken met een korte bezinning en een lunchpauze. 

 

De komende wandelingen zijn gepland op:  

- 24 augustus 2024 met Margreet de Bree 

- 21 september 2024 met Jolande van Baardewijk 

- 2 november 2024 met Jolande van Baardewijk 

De wandelingen zijn steeds op een zaterdag, start om 10:30 en einde om (ongeveer) 

13:00 uur. Noteer de datum alvast in je agenda. De locatie wordt later bekend gemaakt 

via de gebruikelijke media. Ieder gaat met eigen vervoer naar de verzamellocatie. Neem 

je voor onderweg een lunchpakket mee? 

Info/opgave: Jan van Poederooijen, e-mail: jvanpoederooijen@yahoo.com 
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Taizévieringen: 

 
In de protestantse kerk Didam, Torenlaan 10, Didam: 

25 augustus om 18:00 uur eenvoudige broodmaaltijd voorafgaand aan de Taizé-viering om 

19.00 uur, opgave bij Melitta van der Vliet, email: mvandervliet@xs4all.nl 

27 oktober om 18:00 uur eenvoudige broodmaaltijd voorafgaand aan de Taizé-viering om 

19.00 uur, opgave bij Dorien Schlief, 06-12242532 

 

Vanuit de parochie Sint Willibrordus en de protestantse gemeente 

Westervoort: 

16 november om 19:00 uur in de H. Andreaskerk, Markt 1, Zevenaar 

30 november om 19:00 uur in de protestantse kerk van Westervoort, Dorpstraat 61, 

Westervoort 

Info: Margreet de Bree, email: predikant@pgwestervoort.nl 

 

 
Kerstmarkt Werenfriedkerk  
Muzikaal kerstprogramma in de protestantse kerk Westervoort, Dorpsstraat 61, 

Westervoort op 13 december van 16:00 – 21:00 uur 

 

Carol dienst; wie mee wil zingen: repetities vanaf 7 oktober 20.00-20.15 uur elke 

maandag, info Trudi Boelee, email: scriba@pkn-didam.nl 

Plaats en tijd: protestantse kerk Didam, Torenstraat 10, Didam, 22 december om 10:00 

uur 

 

 

Rouwverwerkingsgroepen: 
 

Lotgenotenkring: “Rouwen hoeft niet alleen” 
Sinds enkele jaren bestaat de Lotgenotenkring. Mensen die een dierbare zijn verloren 

komen in 6 maandelijkse bijeenkomsten bijeen om aandacht te hebben voor het verlies 

van hun dierbare. In deze bijeenkomsten gaan we dieper in op wat rouw is. Hoe het je in 

diep verdriet of verwarring kan brengen, wat het doet met je brein en hoe het je 

dagelijks leven kan beïnvloeden. 

“Tijdens de bijeenkomsten staat jouw verhaal, jouw dierbare en jouw verlies centraal.” 

 

Door te delen en de ervaringen van anderen te horen, voel je je minder alleen. Je loopt 

samen 6 maanden op, wat je enorm kan steunen. We verkennen samen onze rouw, 

herkennen elkaars ervaringen en geven in het luisteren elkaar erkenning voor ieders 

unieke verlieservaring. 

In onze begeleiding zorgen we voor voldoende informatie, veiligheid en ruimte. Na je 

aanmelding hebben we nader contact met elkaar en kijken we samen bij welke groep 

jij het beste past. 

 

In september 2024 starten we 4 nieuwe groepen: in Westervoort, Didam, Huissen en 

Heteren. Deelname aan de reeks van 6 bijeenkomsten kost € 90,-. Dit is inclusief koffie, 
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thee en materiaal. Aanmelden of meer informatie vragen kan via de site: 

www.lotgenotenkring.nl 

 

Bijeenkomsten rondom rouw en verlies 
In het najaar 2024 start een serie bijeenkomsten rond verlies en rouw op 12 september, 24 

oktober en 7 november. 

Info/opgave: Rosemarie van der Hucht, email: dominee@pkn-didam.nl 
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